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Şeytan Soldan Nasıl Yaklaşır? - Nouman Ali Khan 


Bugünkü hutbede şeytanın bizzat kendisinin de saldıracağını söylediği dördüncü yönden bahsedeceğiz "Kesinlikle üzerlerine gideceğim. Onlara tam önlerinden, arkalarından, sağ taraftan ve sol taraftan saldıracağım." demişti. Ve bugün de bize soldan yaklaşırken nasıl davranır onu konuşacağız. Bunun için kullanılan Arapça kelime dir. Ki bu "J-o-â" kelimesinden gelir ki bu da Arapça'da ilginç bir kelimedir; çünkü aslında iki farklı şey anlamına gelir: "İçerme/ dahil olma" anlamını çıkarabilirsiniz " J-aLi" ya da " gibi Bir şeyleri kapsama, içerme manası ya da "sol taraf" anlamına gelir. 

Aslında kelimesi "sol taraf" manasında kullanılmaz, "sol el" anlamına gelir. 

Arapça'da gizlemek manasıyla bağlantılı birçok sözcük bu kelime kökünden gelir. 
Mesela çanta gibi ya da "0-*-^" kelimesi gibi: bazı avcıların, hayvanlar onları göremesin diye toprakla kendilerini kamufle etmeleri. Yani bir şeyleri "gizleme" anlamını, "bir şeyleri içinde barındırma" manasını, "gömme" manasını bu kelime taşır. 

Peki bunun sol ile ne alakası var? Şöyle ki kabul edilen temel fikir, Arap kültüründe de diğer birçok kültürde olduğu gibi, baskın olan eliniz sağ elinizdir. Çoğu insan için en çok çalıştırılan el sağ eldir. Doğal olarak işinizi onunla yaparsınız, yazarsınız, bir şeyler taşırsınız. Ama eğer taşıyacağınız şey çok fazlaysa ve sağ elinizle daha fazlasını alamıyorsanız, sol elinizi kullanırsınız. Geriye kalan yani sol elinizle her şeyi taşıyabilirsiniz. Kelimenin köküne ait o iki mana arasındaki bağlantı bunun gibi bir şey. 
Dikkate değer diğer bir nokta da sadece Arap kültüründe sağ iyi işler, sol da pek iyi olmayan işler anlamlarıyla ilişkilendirilmemiştir, bu aslında birçok dil ve kültürün parçasıdır. Misal Latin dilinde bile sağ el "dexter" (şanslı manasına gelmektedir) kelimesiyle karşılanır. Bildiğiniz gibi İngilizce de Latince'den türeyen bir dil olduğundan "dexterity" kelimesi "maharet" anlamında kullanılmaktadır. Ve sol elin karşılığı Latin dilinde, "sinister" kelimesidir ki aynen İngilizce'ye geçmiştir ve şeytani, kötü anlamlarında kullanılır. Yani sadece Arap kültürüne has bir durum değildir, birçok kültürde sağ-sol iyi-kötü; takdir edilesi-iyi olmayan zıtlıklarını ifade eder. 

Konuyu bağlamak istediğim yer şeytanın soldan yaklaşması ne demektir? Bunun en çok bilinen anlamları vardır ki, bazılarından bahsedeceğim: Bunlardan ilki, bu hutbe serilerinde daha önceden bahsettiğim şeytanın sağdan nasıl yaklaştığı konusuna birgeri dönüş olacak. Daha önce tam anlamıyla bahsetmediğim bir noktaya yeniden göz atarak bu hutbeye bağlayacağız. Şeytan bize sağdan saldırdığında bunun anlamlarından biri de "oü^JI (ûAjÜI" yani şeytan bir söz veriyor, diyor ki: "Onları güzel işler yapmaktan alıkoyacağım veya bu işlere olan motivasyonlarını düşüreceğim." Yani olay şu: Şeytan 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sadece kötü bir şey yapmanızla ilgilenmiyor. Aynı zamanda motivasyonunuzu düşürüyor yahut sizi tembelleştiriyor 

veya sizi güzel işlere yönelmekten alıkoyuyor. Namaz kılmaya üşendiğimiz zamanlarda olduğu gibi. Uyanıksın, namaz vakti ve kalkman gerektiğini biliyorsun ama kendine ne diyorsun? "Beş dk daha, iki dk daha, tamam tamam alarmı duyuyorum sadece otuza kadar sayacağım." ki on sn sizin uykuya dönmenize yetiyor bile. Mesele iyi işleri ertelemek ya da iyi işlere vakit ayırmakla ilgili yani... 

Konuşmaların çoğunda "Dostum... Biliyorum Kur'an üzerine daha çok çalışmalıyım." 
"Yapmam gerektiğini biliyorum. Yapmam gerektiğini biliyorum!" Kendi kendine söyleniyorsun ama yapmıyorsun. Sonuç olarak şeytanın illa size kötü şeyler yaptırması gerekmez. Sizin güzel işler yapmaktaki yeteneğinizi geriletmek de motivasyonunuzu düşürmek de sizi başka şeylerle oyalamak da şeytanın işidir. Tabi ki de insan aklı ve kalbi boş teneke değil, bir şeylerle dolacak. Siz iyi işlerle doldurmazsanız, o zaman kötü işlerle doldurmak için şeytana fırsat vermiş oluyorsunuz. İşte tam da bu yüzden güzel işleri yapmayı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü eğer aklınızı, o tenekeyi, o zamanı boş bırakırsanız şeytan sizi iyi işlerden de alıkoyduğuna göre o boşluğu faydasız işlerle doldurabilecektir. Ve bu şekilde size tesir etmiş olacak. Karşılaştırma olsun diye bir başka örnek daha... Mesela "iyi işlerde ağırlaşma" meselesi. İbadetleri, belirli bir ibadeti düşünün. Elbette bir sürü güzel iş var: İnsanlara yardım etmek, gönüllü işler, hepsi... 
Ama biz özellikle doğrudan kalbimizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden konuşalım. 
Kur'an ezberlemek, namaz kırnak, dua etmek... Bu ibadetler bizim doğrudan Allah ile iletişim kurduğumuz, direk Allah'ı hatırladığımız eylemlerdir. 

Bunlar ruhsal ihtiyaçlardır. Aynı nefes alış-verişimiz gibi ya da birkaç saatte bir suya ihtiyaç duyuyor oluşumuz gibi kalbimiz de ruhumuz da Allah'ı hatırlamaya ihtiyaç duyar. 
Peki şeytan bizim Allah'ı hatırladığımız bu ibadetleri elimizden azar azar almaya başlarsa? Almaya devam ettikçe... Aynı ağaç gibi, eğer sulamazsanız ağaç kurur ve ölmeye başlar ya aynı onun gibi Allah'ı hatırlamaya zaman bulmazsanız kalbiniz katılaşır. Kalbiniz taşlaşır. Ve zayıflamaya başlar. Solmaya başlar. 

Peki bu ne demek? Bunun anlamı, Allah tarafından bağışlanmayı arzuluyorsunuz demektir. Tövbe etmeyi istiyorsunuz demektir. Bu bir alarmdır. Yanlış bir şey olduğunda kalbiniz uyarı verir: "Bunu görmemeliyim. Bunu söylememeliyim. Bunu yapmamalıyım." Eğer alarmın bataryası iş görüyor ve doluysa otomatik olarak uyarı olacaktır ve bir süre sonra yanlıştan dönülecektir. Ama alarm zayıfladıkça geri dönüş olmaz. Yani şeytan soldan yaklaşırken, kötü eylemler gerçekleşiyorken sizin, bunun yanlış olduğunu fark etmeniz gerekir. Ama şeytan zikr'i hayatınızdan uzaklaştırdıkça alarmlar çalışmayacak. Sizi, "bu kötü bir eylem" diye bile uyarmayacak. Bu olmaya 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başladığında çaresizlik de başlar. "Artık kötü hissetmeyi geçtim, bildiğin umutsuz hissediyorum." Çünkü onun adı " ki bu kelime de dan gelir ki bunun da 

Arapça'da doğru karşılığı "umutsuzluk" tur. Senin ve benim umudumuzu alıyor, "namaz kılıyorum ama hiçbir şey hissetmiyorum çünkü kalbim o kadar katılaştı ki..." 

Eğer Allah'ı hatırlamaktan uzun süre uzak kalırsan ya da namazı spormuş gibi sadece hareketleri yaparak hızlıca kılarsan yüreğinle o eylemin parçası olmazsan; o zaman "Namaz kılsam bile birşey hissetmiyorum ki" demeye başlarsın. "Yani anlamı ne ki? Niye kılayım ki?" Olay şu: Eğer bir bitki ya da bir ağaç zayıflarsa ve sen ona sağlığına kavuşması için su verirsen anında sana meyveler vermeyecektir değil mi? Yavaş yavaş azar azar sularsın ve sonra canlanır. Anında gerçekleşmez. 

Yani Allah ile olan bağın uzun süredir dışındaysan ve bu bağı yeniden inşa etmek istiyorsan kendine karşı sabırlı olmalısın. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği 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İnsanların acele etmesini istiyor. Ve eğer yaptıkları hemen sonuç vermiyorsa o zaman vazgeçmelerini istiyor. Yani sen daha iyi olmak için, daha yakın olmak için çabalarken; Allah ile kalbin arasında yeniden bağ kurmayı isterken -ki bu bir süreç- bir gecede olacak bir şey değil ya da bir vakit namazını kıldın diye olacak bir şey değil. Bu, zaman ve adanmışlık istiyor. Ama şeytan! Eğer derhal bir sonuç görmezsen vazgeçmeni istiyor. "Anlamı ne ki zaten bir şey hissetmiyorum." Bu soldan yaklaşırken kullandığı yollardan ilki. 

Daha soldayız, sağ taraftan yanaşmasına geçmedik. Alimlerce bahsedilen ikinci yol ise, Günah olduğunu kesin bildiğimiz şeyler vardır. İnsan doğası bazı şeylerin kesinlikle yanlış olduğunu bilir. Şeytansa sizi bunlara daha meyilli hale getirmeye çalışır. Alimler bunları klasik olarak ve olarak küçük farklarla ayırır, bazılarını 

açıklayacağım. Bize bir şey vereceğini düşündüğümüz için cezbedici gelen günahlar vardır. Bize fayda sağlayacağını düşünürüz. Belki birine zevk verir, belki birine para, belki birine tanınmışlık... Sanırsınız ki o günahı işlemek size iyi hissettirecek. Böyle bir günah bu. Mesela yiyecek Allah tarafından bize verilen bir gereksinim. Bu yüzden yemek yiyebiliyoruz. Bu Allah'ın bize verdiği rızık. Ama şeytan geliyor ve diyor ki "hey gerçekten iyi hissetmek istiyorsan, şuradaki yiyecek hani haram olan... İşte onu denemelisin." Sizin çizgiyi aşmanızı istiyor. Yani bizim asıl ihtiyacımızı alacak bize sunacakve biz, onun sunduğu ile iyi hissedeceğimizi düşüneceğiz. İlişkiler evlilik yoluyla sürdürülmeli. Ama şeytan diyecek ki "Hayır, sana zevk verecek evlilik dışı bir şeyler dene." İşte bu şeytanlıklarından sadece biri. Günahları güzelleştirecek ve sizi onlara doğru itmeye devam edecek. Ta ki siz kendinize hakim olamayana kadar... "Evet yapıyorum ama n'apsaydım beni iyi hissettiriyor." 
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Bir başka şeytanlık daha var, o da sana zevk vermemesine rağmen, iyi gelmemesine rağmen yaptığın çok iğrenç, çirkin bir eylem. Mesela birinin arkasından konuşmak. 

Biri hakkında konuştuğunda bunun sana kazandırdığı hiçbir şey yok ama yine de yapıyorsun. Ya da birini sözlerinle incittiğinde? Bundan bir yarar sağlamıyorsun. 

Birini aşağıladığında, küçük düşürdüğünde, onurunu kırdığında bundan bir kazancın yok! Yahut kontrolünü kaybettiğinde, birine vurduğunda ya da herhangi bir şey! 
Herhangi bir insana bir yanlış yaptığında kendine bir çıkar sağlamıyorsun bile; ama şeytan seni sola çekiyor yani sana öyle şeyler yaptırıyor ki sonunun senin zararına olduğunu, hem de bu dünyada; ahirete bile kalmadan, seni yaraladığını fark etmiyorsun. Ve şeytan seni, bu türden eylemlere bağımlı olana kadar o yöne çekmeye devam ediyor. Allah bizi bundan korusun. "OU-i" durumu Arapça'da aslında oldukça ilginç, şimdi sizinle bazı ifadeler, eski söylemler paylaşacağım: 

Sol-sağ kelimelerinin kullanımlarından biri de, sağ/sağda kelimesini kendinize yakın hissettiğiniz biri için kullanabilirsiniz. Kendinizden uzak tutmak istediğiniz, telefonunuzdan engellediğiniz, uğraşmak istemiyorum dediğiniz insanlar için de sol/solda kelimesi kullanırsınız. Yani artık konuşmadığınız bir arkadaşınız "hey dostum! 
Beni sağında tutya da neden solundayım?" şeklinde sorabilir. Bu bir ifade şeklidir. "Beni nasıl solunda tutarsın?" sorusunun anlamı "Beni neden umursamıyorsun? Bana neden mesafelisin?" dir Şeytanın soldan geliyor oluşunun altında yatan anlam aslında sizi Allah'a uzun zamandır mesafeli olduğunuza ikna etmektir. Allah'tan uzaklaştınız yani bir anlamı yok artık. Daha da uzaklaşalım. Şeytanın soldan geliyor oluşunun anlamı sizi Allah'a yaklaştırma ihtimali ne varsa ondan uzak tutacak demektir yahut O'ndan giderek uzaklaştıracak eylemlere sizi çağırmasıdır. 

"UJaii Î^Löî öl" (Nisa Suresi, 27) 

Bir kere meylettin mi daha da daha da daha da uzağa sapmanızı istiyor. 

" Îju*j ÖT" (Nisa Suresi, 60) 

(Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor.) Ta ki yanlış yolda iyice yol alana kadar. Geri dönmeyi düşünseniz bile doğru yerden kilometrelerce uzaktasınız ve geri dönmemin tek bir yolu bile yok diye düşünürsünüz. Çoktan gitmişim dersiniz. 
Doğru yolun çok dışında kalmışım diye düşünürsünüz. Yani 'in içine hapsedilmiş 

düşünce, bu mesafelerdir. 

Bir başka söz de: 

ÂJ jloj ıj\ öjaJ' v 3^ 3" "Bu insan benim sağ tarafımda." Bunun anlamı da "ona duyduğum saygı büyük" demektir. "Benim için yerleri ayrıdır." Sonra da denir ki: "İnsanlar saygınlığını yitirdiğinde ise, o kişi artık sol taraftadır." anlamına gelir. Artık sana saygı duymuyorum demektir. Şeytan kurbanlarını saygıya değer kimseler 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olmadıklarına ikna etmek işer. "Allah onları saymaz, Allah onlara saygı duymaz. Hiç kimse saygı göstermez onlara. Kendileri bile kendilerine saygı duymamalı. Onlar hiçler." 
"İyi bari madem hiçim ne istersem onu yapayım." moduna sokmak ister. 

"Zaten kimse beni umursamıyor ki!" "Hiçbir değerim yok ki zaten." Şeytan sizin değerinizi düşürmek ister. Değeriniz olmadığında da sizi istediği yöne çeker. 


Şimdi sizinle sol taraftan gelen çekime ve günahları güzelleştimeye ilave olarak bir şey paylaşacağım. Biliyorsunuz ki başta 'nın manalarından birinin de "içine alma, 

dahil etme" olduğunu söylemiştim. Bir diğer manası da sağ elinizle bir şey tuttuğunuzda bu onu doğru yolla hallettiğinizi gösterir. Mesela para kazanmak. Para kazanmanın doğru yolunu herkes bilir, yanlış yolu olduğunu bildiği gibi. Ama sen her şeyi istersen ve sağ elindekiler sana yetmezse sol elini de işe koyarsın ve daha fazlasını kaparsın, değil mi? Sonuç olarak saklı olan bir diğer anlam da Allah bize diyor ki "Şeytan size yaklaşacak ve sağ elinizde hali hazırda bulunanların yani doğru yolla elde ettiklerinizin size yetmeyeceğini söyleyecek. Sizin hırsınızı kullanacak. 




II 


(Bakara, 268) 

"Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder." 

Yani insan hırsı da soldan yanaşma ifadesinin saklı anlamlarındandır. Bu yüzden Allah diyor ki; 




(Teğâbun Suresi, 16) 

"Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." 
buyurur. Hırs çok tehlikeli, korkutucu bir şeydir. Hırs şeytanın sola çekmek için kullanabileceği çok güçlü bir etkendir. 

Tüm ağaçları bir düşünün, daha önce de çok kez konuşmuştum, Cennetteki tüm o helal ağaçları bir düşün. Peki şeytan n'apıyor? İnsanın hırsını, tüm o ağaçlar arasından yasak olan bir taneye çekmek için kullanıyor. Yaklaşılmaması gereken tek bir ağaca. Tüm o ağaçlar helal; fakat insan o yasak olan ağaca doğru çekildi. 

"JJ-sJl ^ 0Hâl1)1 İÜISdj" (Bakara, 275) 

Kuran'da görürsünüz ki hırsın hemen ardından şeytan da gelir. 

Böylece sol tarafa çekilme anlamı bir yandan da hırsla bağlantılı olmuş oldu. Şimdi sîzlere bu dört yönle de ilgili bir genel bakış sunacağım. Sol kelimesi ile ilgili vurgulamak istediğim bir diğer nokta da Şeytan bir kere birini günaha soktuğunda ve iyice batırdığında o kişiler o günahta boğulur hale gelirler ve şeytan onları orada tutmak ister. Onları, olup olabilecekleri tek yerin orası olduğuna inandırmaya çalışır. "Elimden bir şey gelmiyor. Ben bu kadarım işte." dedirtmek ister. Onları o günahın olabildiğince içinde tutmak ister. Bu yüzden sizin, size makul gelen o günahın ne olduğunu 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tanımlamanız gerekir. Kendinize işlemeniz için verdiğiniz o günahı... "Bunu yapsam n'olucak ki? Bir sürü güzel şey de yapıyorum." Böylece o günahı işlemeyi kendinize makul hale getireceksiniz. Bundan olabildiğince uzak durun. 

Bu hutbeye hızlıca dahil etmek istediğim birkaç gözlem daha var. Şeytan ile ilgili serimiz bitmedi. Bir iki ayete daha bakmalıyız. Diğer yönlere de göz atmalıyız. Bu ayetin sonunda ne oluyor, bakmalıyız. Allah'ın bu konuşmayı nasıl sürdürdüğüne dikkat vermeliyiz. Çünkü hatırlayın, bu konuşma Allah ile şeytan arasında geçiyordu. Şeytan bize ne yapacağını Allah'a söylüyordu. Konuşma buydu, deği mi? Bu yüzden bu bölümle ilgili bir soru açığa çıkıyor. Şeytan bize dört yönden saldırıyor; ama yukarıdan ve aşağıdan saldırmıyor. Bahsedilen dört yön var; ama mantıken üç boyutlu değil. Önden, arkadan, sağdan ve soldan bahsedilirken yukarıdan ve aşağıdan bahsedilmiyor. Bunun ilgili ortaya çıkan birkaç bakış açısı var.Bunlardan biri, şöyle ki şeytan bizi yalana davet ediyor değil mi? Bunun tersi ise gerçektir ve asla değişmeyecek iki gerçek vardır ki bunlar bize Allah'tan gelen gerçeklerdir, biri vahiydir yani yukarıdan gelir. Bunlar Allah tarafından bize ulaşan doğrulardır. Bunlar kesindir. Diğer gerçek de ölümdür ki 

aşağı baktığımızda orda olan da odur, senin ve benim gideceğimiz yer. Bu iki gerçek kesindir ve eğer yukarda ve aşağıda ne olduğuna odaklanırsanız bir sorun kalmaz. 
Şeytan size istediği yönden saldırsın, siz aşağıdan ve yukarıdan korunmuş olacaksınız. 
O iki yerden size saldıramayacak. Bir başka yönden bakacak olursak da Allah'ın kulları dua ederken avuçlarını açarlar, yukarıya yönelirler ve secde de aşağı yönelirler. Bu iki eylem, dua bize güçsüzlüğümü hatırlatırken, ihtiyaç sahibi olanın biz olduğunu hatırlatırken, Allah'a muhtaç olanın biz olduğunu hatırlatırken; secde de bize şeytan gibi olmayacağımızı hatırlatır. Çünkü o secde etmeyi reddetmişti; ama biz ediyoruz. 
Yani bu iki yön, yukarıya yönelen dualar ve yere edilen secde, şeytanın bize dokunamayacağı noktalardır. Ve secde sadece başınızı yere koymanız değildir. Secde Allah'ın emirlerine uymak için gösterdiğimiz alçak gönüllülüktür. Şeytanın secde etmeyi reddetmesinin altında yatan sebep sadece başını yere koymak istememesi değildi. Asıl sebep "Allah bana bir şey yapmamı söyledi ve ben bunu yapmak istemiyorum." du. 
Secdeyi reddetmek budur. 

Biz eğer bu iki şeyi iyice özümlersek diğer yönlerden gelecek saldıralara karşı güvende oluruz. 


Size, Şakik'ten bulduğum çok güzel bir tefsiri okumak istiyorum. 
Bu ayetle ilgili bir yorum yapmış ve size okumak istiyorum. 
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" aL^jşJI jj-o (jUajuıîJI (jG Üj 3)1 l»^3 Lo " 

Diyor ki "Her sabah şeytan o dört yönden de bana yanaşırdı." 

" JL-A) (jX- J t>° J l>° " 

"Önden gelirdi. Arkadan gelirdi. Soldan ve de sağdan gelirdi." 

I (_5Aj l y‘> lal" 

Önden gelirdi ve derdi ki "korkma." Ani bir tepki. 

"Önden ne gelirse gelsin keyfini çıkar. Yap gitsin. Gelecek hakkında ne diye düşünüyorsun ki?" 

" pşs>j jyit 4JJİ ois " (Bakara, 192) 

"Allah bağışlayıcı değil mi zaten? " Önden geliyor ve diyor ki: "Keyfini çıkar Allah bağışlar zaten." 

0 9 -S , „ 

" ı^LÛAİ Jûj l>Jllb 0^-3 0^3 fal (jlj" 

Ve ben de ona Kuran'da geçen bir bölümle cevap verdim, Tâhâ Suresi'nde geçiyor: "Gerçekten Ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım." (Tâhâ, 82) 

Yani nasıl istiyorsan öyle davranıp da sonra Allah'ın seni affedeceğini düşünme. 

Allah diyor ki doğru davrananları affederim, canı istediği gibi davranıp Allah zaten affeder diyenleri değil. 

Böylece bu şekilde cevap verdi; çünkü şeytan da Kur'an'a dayanarak sormuştu değil mi? 
Şeytan dedi ki "Allah affederim diyor." Ve o da karşılık veriyor, "hayır sen Allah'ın kelimelerini kullanıyorsun ama niyetin iyi değil." Yani müfessir Allah'ın ne demek istediğini anlıyor ve doğru olanla teşvik ediyor. 

" jüJI (j (jA lolj " 

Devam ediyor, "Sonra arkamdan yanaştı. Beni, ölümümden sonra çocuklarımın fakir kalacağını söyleyerek korkutmaya çalıştı." 

Çocuklarım için yeterince param yok, ne yapacaklar, nasıl okula gidecekler, nasıl yaşayacaklar vb. 

" Ipjj 4-Ul ıj* ı_£jS)l (j 4 jI3 (yi lâj " 

(Hûd, 6) 

"Ve ben de şöyle cevapladım: Yeryüzünde Allah'ın rızk vermediği tek bir hayvan, tek bir canlı bile yok. Yani Allah karıncayı, kuşu, kurdu ve balığı unutmuyorsa, nasıl olacak da benim çocuklarımı unutacak? Böylece ona Allah'ın sözleriyle cevap verdim." diyor. 

çUjdl tyA ıjsCo 1^9 (jyaJ 1°3 

"Sağ tarafıma gelince beni övmeye başladı." 

'İyi iş çıkardın bugün, namazın bayağı iyiydi, Kur'an üzerine çalışmanda öyle. Ooo bağış da yapmışsın. Baksana ne kadar çok yardımın dokunmuş bu insanlara, ne kadar harika olduğuna bir bak.' vb. Senin yaptığın iyi işlerle ilgili kibirli olmanı istiyor, bunu sağdan saldırılar hutbesinde konuşmuştuk. 
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" âıâUÜIJ " (Kasas, 83) 

"Ben de onu şöyle cevapladım: 'Neticede yapılan iş sadece kendilerini koruyabilenlere yarayacak. 

Kendilerini korumaya yarayacak derken, kendilerini yüceltmekten koruyanlar anlamında. Allah bizi bundan korusun. 

Soldan geldiğinde ise beni yoldan çıkartmaya çalıştı. Cezbetmeye çalıştı. 

" " (Sebe, 54) 

Ben de şu şekilde cevapladım: "Onlar ile arzuları arasında bir bariyer yerleşmiş olacak." 
Yani Allah'ın sözlerinden yola çıkarak cezbedeci günahlardan korunacağını varsayıyor. 
Bu, aslında sizinle günün sonunda paylaşmak istediğim şey. Bizim şeytandan korunmamızın tek yolu Allah'tır ve Allah'la kurduğumuz iletişim aslında bir halat, ki o halat da aslında Kur'an. 

" LvsAÎi (y* yi " (Kehf, 27) 

"Bu kitap dışında başka bir sığınak bulmayacaksınız. Başka bir güvenlik, başka bir korunma bulamayacaksınız." 


Şeytan ile kavganızda bir şeyi anlamanızı istiyorum, sağdan olsun soldan olsun, arkadan ya da önden olsun, nereden saldırdığının bir önemi yok, siz yukarıdan gelen halata tutunmadıkça o başarılı olacak. Allah'ın sözleri ile iletişimde olmadığınız sürece, Allah'ın bize ne söylediğini ve hayatlarımızda nasıl uygulayabileceğimizi düşünmediğiniz sürece şeytan başarılı olacak. Bu mesaj rafta bir yerlerde tozlanmak için gelmedi. Bu vahiy sadece okuyup ezberleyelim diye gelmedi ya da okurken güzel sesler çalınsın kulağımıza diye gelmedi. Bu vahiy bizi korumak için geldi. Adem as. şeytan tarafından oyuna getirildi. Dünyaya gönderildiğinde de, biliyorsunuz ki bu yaşanırken cennete idi ve sonra yeryüzüne gönderildi. Dünyaya gönderileceği zaman Allah ile arasında nasıl bir konuşma geçti? Bunun dünyada tekrar yaşanmayacağına nasıl emin olabiliyorsunuz? 


" ı —t(jA çoŞIjjIj lâls 11 (Bakara, 38) 


"Sana ve çocuklarına Benim tarafımdan gelen kılavuza uydukları sürece korkacak bir şey yok." 

Bu Allah'ın Adem (as)' a ve O'nun çocuklarına verdiği bir sözdür. Ve o kılavuz geldi, Kur'an geldi. Kur'an 'ı bir sır kitabı olarak görmemeliyiz. Kur'an'ı sadece dua kitabı gibi görmemeliyiz. Sen ve ben hatırlamalıyız ki bu kitap bizi en büyük düşmanımızdan korumak için gönderilmiştir. Allah'ın sözü gibi bir koruma da asla olmayacaktır. 

Allah azze ve celle bizi korusun ve burdaki ebeveynleri çocuklarına Kur'an ile nasıl bağlanacaklarını gösteren örnek insanlar kılsın. Allah kalbimizi açsın ki Kuran üzerine çalışalım, öğrenelim ve kalplerimizle vahyin özünü benimseyelim ve bu özü 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hayatlarımıza taşıyalım. Allah azze ve celle eksiklerimizi gidersin ve şeytanın cezbeden oyunlarına karşı savaşımızda bize sebat etmeyi nasip etsin. 

Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gencmuslumanlar.com 
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